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OKTOBER 2025 

De herfst is begonnen; dat wil zeggen een nieuw schooljaar, het afsluiten van de zomer en de vele festivals, 
maar ook leuke plannen blijven maken. En natuurlijk zitten we ook niet stil op de projecten in het zuiden. Je 
leest het allemaal in deze herfsttelegram; veel leesplezier! 

 

Nieuws uit het Noorden   

“YOU ROCK”: een TIP-TOP tapvoorjaar en geslaagde festivalzomer  

Ook dit voorjaar en deze zomer waren weer tientallen vrijwilligers aan het werk op allerlei zomerfestivals en 
concertlocaties. Zalig om te zien hoeveel mensen zich met hart en ziel inzetten voor onze vzw. En dat uit 
zich niet alleen in de vele positieve verhalen maar ook in een heel mooie opbrengst!  

De zomerfestivals brachten in totaal een kleine €78.000 op. En door te tappen op concerten konden 
we dit jaar al zo’n €33.000 euro bijschrijven op onze rekening. Dit allemaal om weer goed te besteden in 
het zuiden. 

Daarom een oprecht woord van dank aan al onze vrijwilligers en verantwoordelijken! You rock! 

 

Helpen op een event? Beeple to the rescue!   

Bij Tumbador draait alles om mensen die samen iets moois neerzetten. In de zomer trekken 
we met honderden vrijwilligers naar festivals, en tijdens het jaar zijn er concerten in zalen 
zoals de AFAS Dome (ook wel gekend als ons oude vertrouwde Sportpaleis), Vorst 
Nationaal, de Lotto Arena of de Antwerpse Stadsschouwburg. Dit alles vraagt natuurlijk een 
strakke organisatie en... daar helpt Beeple ons bij! 

Beeple is een roosterbeheersysteem, ontworpen om te voldoen aan de complexe 
planningsbehoeften van grotere teams met meer dan 20 medewerkers. Onze medewerkers kunnen 
zich heel eenvoudig inschrijven via onze website mijn-evenementen.tumbador.be, of de mobiele Beeple-
app. Even scrollen, een shift kiezen en inschrijven maar! Zo blijft iedereen zelf de baas over zijn agenda, 
en hebben wij meteen een duidelijk overzicht van wie wanneer waar aanwezig zal zijn. Onze 
verantwoordelijken krijgen al deze inschrijvingen te zien in een helder overzicht en kunnen zo de verdeling 
maken voor hun evenement(en). 

Voor ons team achter de schermen maakt Beeple een wereld van verschil. Geen eindeloze 
Excelbestanden, gegevens via mail of telefoontjes meer, maar één systeem dat meegroeit met onze 
werking. Dankzij de koppeling met onze andere IT-systemen zijn de medewerkerslijsten altijd up-to-date, 
wat ook ons marketingteam ten goede komt. En omdat alles netjes volgens de GDPR-regels verloopt, 
weten we dat de gegevens veilig zijn. 

Tijdens een druk festivalweekend of volle concertagenda kunnen we snel schakelen, shiften 
aanpassen en indien nodig mensen van onze reservelijsten contacteren. Beeple is intussen 
uitgegroeid tot een vaste waarde in onze organisatie. Voor het publiek onzichtbaar, maar voor ons de stille 
motor die ervoor zorgt dat iedereen op de juiste plaats staat, en dat wij ons kunnen focussen op wat écht 
telt: samen genieten van geweldige muziek. 
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Van TAPCONTROLE tot TOOGBAAS: de evolutie van Tumbador op Pukkelpop  

Wie aan Pukkelpop denkt, denkt aan muziek, sfeer en mensenmassa’s. Maar achter de schermen draait het 
Hasseltse festival ook op honderden helpende handen: de vrijwilligers. Zonder hen zou Pukkelpop simpelweg niet 
kunnen plaatsvinden. Ook Tumbador is hier natuurlijk elk jaar van de partij! 

Hoe ziet de rol van Tumbador op het festival eruit vandaag en hoe is die geëvolueerd doorheen de jaren? Wij 
spraken met Bjorn Dillen, één van de vaste verantwoordelijken voor Tumbador op Pukkelpop. 

Hoe zijn jullie ooit begonnen op Pukkelpop? 

“Lang geleden hadden we als vrijwilligers bij Tumbador één duidelijke taak: toogcontrole. Dit houdt in dat 
we toezagen op de werking van enkele togen op de Dance site. Niet om met het vingertje te wijzen, maar om te 
zorgen dat alles eerlijk verliep. Was er verspilling? Werd er correct afgerekend? Wij hielden het in de gaten. Later 
konden we onze vrijwilligers ook inzetten aan de Redbull-toog waar een 20-tal van onze vrijwilligers tot in de late 
uurtjes – uiteraard – Redbull tapten." 

En hoe is dat geëvolueerd naar een eigen toog? 

"Dat is organisch gegroeid. We bouwden een goede relatie op met de Pukkelpoporganisatie en bewezen dat 
we betrouwbaar en gemotiveerd zijn. Sinds vorig jaar kregen we het vertrouwen om een volledig eigen toog te 
runnen, de Beer Shack. Hier voorzien we dagelijks 60 à 70 vrijwilligers en die elk 2 shiften werken.” 

Wat maakt de Beer Shack zo bijzonder? 

"De Beer Shack is méér dan zomaar een toog. Je kan er terecht voor een stevige pint, maar ook voor een 
relaxmoment op ons gezellige terras. We hebben zelfs een eigen DJ die voor sfeer zorgt. Het is echt een plek 
waar mensen afspreken, uitrusten, dansen en genieten. Een vaste waarde op het festival. Onze 
Tumbadorvrijwilligers zijn een warme, hechte ploeg en dat voel je als bezoeker", aldus Bjorn. 

Wat betekende deze verandering voor jullie als vrijwilligers? 

"Het is een enorme stap vooruit. We zijn niet langer enkel controlerend bezig, maar draaien nu actief mee in 
de beleving. Dat vraagt meer verantwoordelijkheid, maar geeft ook zoveel voldoening. Je ziet meteen het 
resultaat van je werk: blije gezichten, dansende mensen en een goed draaiende bar." 

Tumbador staat ook bekend om de warme ontvangst van haar vrijwilligers. Hoe ziet dat eruit? 

"Klopt! Al op woensdagavond, nog voor het festival start, nodigen we onze vrijwilligers uit op de crew 
camping voor een gezellige barbecue. Dat is intussen een vaste traditie geworden. Er is lekker eten en drinken, 
goeie babbels, en vooral: ruimte om elkaar beter te leren kennen. Geen verplichte kost, maar een moment van 
verbinding. Je merkt ook dat iedereen er de dag nadien volledig opgeladen aan begint. Pure teambuilding!" 

Waarom zou je jongeren aanraden om ook vrijwilliger te worden op een festival? 

“Omdat het zoveel meer is dan alleen maar ‘werken’. Je leert mensen kennen, bouwt ervaring op, maakt 
herinneringen… En je draagt ook bij aan iets groters; aan een festivalbeleving waar duizenden mensen van 
genieten. Je staat écht mee aan het hart van de actie.” 

“Een gigantische cheers voor al onze vrijwilligers die elk jaar opnieuw de Beer Shack laten bruisen – zonder jullie 
geen pint, geen sfeer, geen magie. En een extra dikke merci met strik voor onze rotsen in de branding, de andere 
verantwoordelijken Marjolein, Nikolas, Tanita, Ilse, Yentl en Michel. Jullie zijn de motor, het kompas én de 
koelinstallatie van deze goed geoliede machine”, besluit Bjorn. 
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Wil jij volgend jaar meehelpen als vrijwilliger? Maak een account aan via mijn-evenementen.tumbador.be 
en hou onze website in de gaten zodat je er als eerste bij bent wanneer de inschrijvingen openen!  

 

   Save the date 

▪ Algemene quiz: vrijdag 7 november 2025, Sportpark Heikant (Kalmthout). Inschrijven kan nog via 
quiz@tumbador.be! 

▪ Tumbadorbrunch: zondag 25 januari 2026, zaal Zonnedauw (Kalmthout). Meer informatie volgt later 
via onze socials! 

 

Nieuws uit het Zuiden   

Guatemala: update van vrijwilligster Lotte in San Rafael   

Lotte Van de Kerckhove is intussen een 9-tal maanden in Guatemala en schreef een enthousiast bericht. 

“Hallo allemaal, mijn laatste 3 maanden in Guatemala zijn jammer genoeg ingegaan.  

Het weekend van 14 en 15 september stond ik nog maar eens 
versteld van alle mooie tradities in Guatemala. Het was Día de la 
Independencia (Onafhankelijkheidsdag) en dat gaat gepaard met 
op 14 september de ‘Antorcha de la Independencia’. Op deze dag 
lopen mensen over het hele land terug naar hun dorp (na een middag 
samen met vrienden/familie erop uit te zijn getrokken). Er wordt 
gelopen, er rijden bussen vol met mensen, er zijn stoere motors en 
er is heel veel getoeter. In San Rafael zelf verzamelen de oudste 
leerlingen van de scholen zich op een plaats in het dorp en dan lopen 
ze met z'n allen met fakkels richting het dorpsplein, waar ze dan een 
andere fakkel aansteken. Heel leuk om te zien!  

Op de 15de wordt er in elk dorp een grote stoet georganiseerd, met 
leerlingen van de scholen. Ook fantastisch om te aanschouwen! 

In ons centrum organiseerden we zelf ook een evenement voor 
de nationale feestdag. Het was een ochtend vol spelletjes en eten. 
Maar ook met natuurlijk het dragen van de vlaggen, het volkslied 
zingen, een dans van de jongeren uit de school en een ‘convite’ van 
het personeel. Een ‘convite’ is een soort dansende parade met 
traditionele kostuums. 

Binnen iets meer dan een maand is het hier kermis voor de dag van 
de heilige San Rafael en in november volgen nog de interessante 
tradities voor Allerzielen en Allerheiligen. Ik ben benieuwd!” 

 

  Peru: Karime over vrijwilligster Anaïs 

Karime Madeleine Ccollana Palomino is coördinator van revalidatiecentrum Wasi Esperanza. Hij neemt, 
samen met de collega’s, afscheid van onze vrijwilligster Anaïs. 

“In augustus kwam er een einde aan het vrijwilligerswerk van onze geliefde Anaïs. Het was erg moeilijk om 
afscheid van haar te nemen en veel families missen haar nu al. Voor Wasi Esperanza is het ontvangen 
van vrijwilligers altijd een geweldige kans. Ze helpen ons niet alleen om meer kinderen te 
ondersteunen, maar bieden ons ook een andere kijk die ons inspireert om de kwaliteit van onze 
zorgverlening te blijven verbeteren. 

Anaïs heeft niet alleen onze patiënten begeleid, maar ook geholpen bij het versterken van het 
onderdeel voor het maken van orthopedische zolen. Dat is zeer waardevol voor onze families want velen 
beschikken niet over voldoende financiële middelen hiervoor. Dankzij haar steun konden verschillende van 
onze kinderen hiervan profiteren en zagen hun families meteen een verbetering in hun levenskwaliteit. 
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We zijn enorm dankbaar voor de tijd, inzet en toewijding van Anaïs, en 
kijken ernaar uit om de volgende vrijwilligers te ontvangen.” 

Anaïs zelf vroeg om onderstaand bericht te publiceren in deze oktober-
Telegram: 

“De laatste drie maanden in Ayacucho waren een mooie afsluiter van 
acht onvergetelijke maanden vrijwilligerswerk. Het afscheid viel zwaar: 
kinderen, ouders, collega’s, een stad die intussen als thuis voelt. 
Dankbaar voor de kans die ik kreeg, voor alles wat ik heb geleerd 
en vooral voor de warmte en geduld van mijn collega’s – niet 
vanzelfsprekend om een buitenlandse vrijwilligster zo open te 
ontvangen. Ayacucho heeft nog iets in petto, dat voel ik. Huamanga,  blijft 
voor altijd in mijn hart.“ 

 

Hoe gaat het met onze oud-vrijwilligers?  

Over de jaren heen vertrokken heel wat jonge therapeuten naar Peru en Guatemala om mee te werken in 
onze projecten. Hun inzet maakt altijd een groot verschil voor kinderen, families en lokale teams. Maar zo’n 
ervaring laat natuurlijk ook bij hén sporen na. We zochten enkelen oud-vrijwilligers opnieuw op en vroegen 
hoe het nu met hen gaat. Zo spraken we met kinesitherapeute Els Bouden, die jaren geleden voor 
Tumbador als vrijwilliger naar Ayacucho, Peru ging.  

Wat doe je tegenwoordig? 

“Al sinds 2012 werk ik met volwassenen die een niet-aangeboren 
neurologische aandoening hebben, zoals een beroerte, de ziekte 
van Parkinson of multiple sclerose. Neurologie is dus een rode 
draad gebleven in mijn werk. Alleen de doelgroep veranderde; in 
Peru werkte ik met kinderen, nu vooral met volwassenen.” 

Waarom koos je destijds voor vrijwilligerswerk in Latijns-
Amerika? 

“Ik wilde na mijn studies niet meteen in het klassieke werkveld 
stappen. Eerst zocht ik een totaal andere ervaring, letterlijk aan de 
andere kant van de wereld. Een plek waar revalidatie met 
evenveel toewijding werd benaderd.” 

Wat heb je daar geleerd, zowel professioneel als persoonlijk? 

“Een jaar gaat razendsnel voorbij. Tegen dat je goed bent ingewerkt en wat geïntegreerd bent, zijn er al maanden 
verstreken. Die tijd heb je nodig om te ontdekken wat het project precies nodig heeft en hoe jij daaraan kunt 
bijdragen. Zelf heb ik me sterk ingezet voor sensibilisering. Zo gingen we bijvoorbeeld gewoon met de 
kinderen de straat op, terwijl een handicap daar vaak nog iets was dat verborgen bleef. Dat lijkt een klein 
gebaar, maar maakte een groot verschil. En de kinderen en hun families deden altijd met veel enthousiasme mee.” 

Wat is je het meest bijgebleven van die periode? 

“Hoeveel je kunt betekenen. Je staat versteld van de impact die je kunt hebben en van de verschillende 
rollen die je vervult. Er is ruimte om écht out-of-the-box te denken en om een team en een centrum mee te 
nemen in groter of anders te durven dromen en handelen.” 

Zou je dit soort project aanraden aan studenten van nu? 

“Ongetwijfeld! In de klassieke wereld van ontwikkelingssamenwerking bots je vaak op een spanningsveld: ofwel 
doe je oppervlakkig werk omdat je ervaring mist, ofwel moet je jarenlang wachten voor je echte 
verantwoordelijkheid krijgt. Bij Tumbador is dat anders. Als pas afgestudeerde therapeut kun je vanaf dag één 
een wezenlijk verschil maken binnen een goed functionerend project. Dat is echt uniek.” 

 

Els’ verhaal laat zien hoe vrijwilligerswerk niet alleen levens verandert in Peru, maar ook een blijvende invloed 
heeft op je eigen pad. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk en is een mooie uitnodiging voor iedereen die 
twijfelt: durf de sprong te wagen, want je krijgt er een onvergetelijke ervaring voor terug!  
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